
Zwemmen in Easterlittens, door Pier Santema. 

 
Ik ben in 1943 in Easterlittens geboren en dus een echte “Einepyk”. Toen wij een jaar of tien 
waren gingen we op de fiets richting Wammert, stalden deze bij de Dwinger en liepen dan 
langs de Frjentsjerter Feart tot bijna Pasveer. Daar was een stevige knipkleilaag in de vaart 
aanwezig, een ideale zwemplaats. De oudere jeugd paste dan op de jongere zwemmers. Ook 
onze ouders zwommen op dezelfde plek en leerden zich zelf daar ook het zwemmen. 
 
Later werd het verplicht één uur zwemles op school te volgen, we werden dan met autobus 

naar het zwembad “De Overdekte” in Leeuwarden vervoerd. Toen we konden zwemmen 

gingen we net als onze ouders bij de brug zwemmen, we mochten het grasveldje (de Bleek) 

van Wiebe en Boukje Groeneveld gebruiken, de brugleuning werd als duikplank gebruikt.  

 

Later mochten we niet meer bij de brug zwemmen, het werd verboden door de gemeente. 

Hierna gingen we zwemmen op het Krúswetter en zwommen dan naar de brug heen en 

terug. 
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